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Vierde en laatste papierslag

4e Papierslag
Op zaterdag 22 juni komen leden van de Ouderraad 
en enkele (hopelijk vele) ouders en grootouders 

langs om het oudpapier op te halen.

Mede dankzij zulke initiatieven 
zorgt de Ouderraad dat we als school 

extra, en noodzakelijke, financiële middelen krijgen 
om onze school van de kinderen vorm te geven, 

een duwtje in de rug te geven 
om altijd in beweging te blijven. 

Zo kunnen we nieuwe methodes aanschaffen, 
ICT updaten, 

de speelplaats verfraaien, 
Sinterklaas een beetje helpen, 

gebouwen onderhouden en nog veel meer. 
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Parkeren op parkeerplaatsen

We kregen telefoon van enkele buurtbewoners.
Er zou regelmatig geparkeerd worden op de oprit.
Dit is niet de bedoeling. Aan de kerk is er plaats

genoeg!

Op vrijdag 28 juni: laatste HALVE schooldag. 

De school sluit om 12.10 uur !

Ook werd me verteld dat er zelfs op de Molenheide
geparkeerd wordt om kinderen van Ferm op te halen.

Ook hier: parkeren doen we op parkeerplaatsen!

Laatste halve schooldag

Dank aan iedereen die hun auto’s
parkeren aan de kerk en op de

parkeerplaatsen van de
Nieuwmoerse Steenweg.
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Antonius en verloren dingen...

13 juni is de feestdag van Sint-Antonius van Padua (patroonheilige van onze kerk te Sterbos). Dat
wordt vooral in zijn geboorteland Portugal gevierd.
Sint-Antonius van Padua (1195-1231) was geen Italiaan, maar een Portugees,  in Lissabon geboren als
Fernando Martins de Bulhões. 

Tijdens een verblijf in Frankrijk ontstond het verhaal dat van Sint-Antonius de patroonheilige van
verloren dingen maakt.

Antonius had een schrift bij zich waarin hij de psalmen eigenhandig had gekopieerd en van
aantekeningen had voorzien om te gebruiken bij het lesgeven. Dat boek bleek op een dag verdwenen
en Antonius bad vurig om het terug te vinden. Enkele dagen later stond een novice aan de deur van
het klooster in Montpellier waar Antonius verbleef: de jongeman had willen uittreden en had het
boek meegenomen naar huis. Van beide zaken had hij intussen spijt.

Er valt ook nog een bijkomende verklaring te vinden. Antonius stond bekend om zijn geestdriftige
preken en zijn overtuigingskracht. In een middeleeuwse tekst werd hij geprezen omdat hij mensen
de ‘verloren zeden’ bijbracht. Dat zou foutief zijn vertaald als ‘verloren zaken’ en zich zo hebben
verspreid.

Sint-Antonius van Padua stierf op 36-jarige leeftijd, werd een jaar later heilig verklaard 

Zwartgrijze trui verloren...

Eileen Cox (4B) haar trui is zoek… Het is een zwartgrijze trui, zonder kap,
versierd met NEW YORK in witte letters.

Iemand de trui gevonden?
Graag terugbezorgen 

op het secretariaat van de school.



Nieuwsbrief
Vrijdag 14 juni 2024 (deel 5/7)

Ter gelegenheid van 50 jaar Sterlicht loopt nog tot 10 juli 2024 een
overzichtstentoonstelling in de hal van het gemeentehuis van

Wuustwezel.

Deze is vrij te bezoeken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis en
je kan er ook een UiTPas-punt sparen. 

Spring dus zeker even binnen wanneer je in de buurt bent en kom het rijke
verleden van Sterlicht ontdekken.

Voor wie liever naar de toekomst kijkt, kondigen wij alvast onze nieuwe
toneelproductie 'Gevaarlijk snoepgoed' aan, 

die zal opgevoerd worden op 25, 26 en 27 oktober 2024.
Vanaf 7 oktober 2024 kan je kaarten reserveren

Sterlicht 50
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Dingetjes...

Tijdens de boekenverkoop
heeft iemand de reeks
‘Wereldgeschiedenis’

gekocht. Boek 8 ligt nog op
het secretariaat…

We zetten graag reftermoeke Marleen in de bloemetjes.
Zij viert dit jaar met haar man hun 50ste huwelijksverjaardag, dat heet 
een gouden jubileum!
Daar zijn haar kleinkinderen Josse en Birthe heel trots op.
Dikke proficiat Marleen en Jac, geniet van het leven samen!
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Elia ...


