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Verleden week woensdag ontvingen we de groot- en
overgrootouders van onze kleuters. Het werd een
bruisende gezellige voormiddag. De Vlaamse Kermis
werd tot een topper gekleurd dankzij de kinderen van
het zesde leerjaar en de kleuterjuffen. 

Grootouderfeestfoto’s
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Toegangspoorten sluiten aub !

Beste ouders, bezoekers van de school,

De twee toegangspoorten moeten telkens gesloten
worden met de hendel naar beneden.

Dank hiervoor!
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Schoolfeest : wat er nog te beleven valt...
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Aangekocht dankzij het Grootouderfeest

Jeugdsternieuws

Hey Kids! 
Aankomende zondag is het jammer genoeg de laatste jeugdsteractiviteit
van dit jeugdsterjaar. 
Maar niet getreurd, het wordt een bangelijke afsluiter! 

Hopelijk zijn jullie met veel aanwezig om nog een laatste keer te ravotten
op zondagnamiddag! 
Groetjes de leiding :)  

Het Grootouderfeest was, zoals jullie reeds konden lezen een gigantisch
succes!
Graag bedanken wij alle grootouders voor hun gulle bijdrage. Sus, onze
spaarpot, was tevreden en wij ook. Met de centen kochten we voor elke
klas een bluetooth-speaker en een groter model die we buiten kunnen
gebruiken wanneer we gaan dansen en zingen.
Wij zijn daar superblij mee!

Kleuterjuffen en meester Luc
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In je agenda reeds gepland?
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In Brussel spreken ze 106 talen. 
Of beter, in Brussel worden er (tenminste) 106 talen gesproken, hoorde ik
woensdag op de radio. Bijna niet te geloven, maar het blijkt toch waar te
zijn, zei een professor.

Een kleine eeuw geleden sprak men in Brussel enkel Frans en een beetje
Nederlands al werd er ooit ook Spaans gesproken. En dan die prachtige
dialecten niet vergeten. 

Geweldig toch denk ik dan. Zo’n leven mogen leven waar iedereen de
moedertaal mag spreken, waar iedereen welkom is. 

Gelukkig voor mij zijn er ‘appekes’ die voor mij die talen vertalen en laten
spreken.

God was vroeger hét wonderlijke appeke voor de apostelen van Jezus. Zij
hadden immers geen iPhone om het leven van die bijzondere man te
vertellen aan iedereen in de geburen van Palestina. (Israel bestaat nog
maar net na WO II schoot me te binnen.)
Net daar wordt er echt geschoten, daar waar de Heilige Geest in vurige
tongen aan de apostelen verscheen. 
Duizenden doden… 
Waarom toch kunnen we elkaars cultuur, seksuele geaardheid, elkaars ‘taal’
niet begrijpen?

God, er is nog werk om het tegenovergestelde te bereiken via ons mensen…

Pinksteren


