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Beste vrijwilliger en supporter van onze school,

Verleden week was het de week van de vrijwilliger. Jullie weten wel dat in
onze school élke dag een dag van de vrijwilliger is! Althans dat hoop ik,
want zonder al die vrijwilligers zou de school er héél anders uitzien.

Als ontdekkingsreiziger baan je je weg door vrijwilligersland. 
Jouw innerlijk kompas leidt de weg naar mooie bestemmingen. Zo geef je
misschien een andere richting aan je leven, en ontdek je keer op keer
nieuwe talenten. Die talenten deel je met de mensen rondom jou, je
brengt warmte in de wereld van anderen, in en voor de kinderen van onze
school. 
Jij zorgt voor ons, jij staat klaar en paraat, niets is voor jou teveel. Elke
keer opnieuw toon je doorzettingskracht en motivatie. Jouw optimisme
geeft kleur aan het grijze. Al zijn er soms obstakels die het pad
versperren, je overwint ze gegarandeerd. Met hart en ziel ga je de
uitdaging aan.
Je neemt mensen mee aan boord van je avontuur, en gidst hen
vastberaden over elke hindernis heen. Op jou kan je steevast rekenen. 
Van onschatbare waarde... 

Verleden week : Week van de vrijwilliger

Dank jullie wel: 
reftermoekes, reftermama’s, 

leden van het Schoolbestuur en Ouderraad en LOC-en Schoolraad,
autorijouders, meefietsouders, oversteek- mama’s en papa’s en opa’s en

oma’s, sponsors allerhande, klusjesvava, 
helpers bij vele activiteiten en feesten, 

denkers en doeners…
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19 ploegen hebben gestreden voor de eerste
prijs. Parsifal mocht met de eer gaan lopen.
En... onze Ouderraad werd knap vijfde!
Dank aan de vele sponsors!
Dank aan de werkgroep (juffen Daniëlle, Elien,
Femke en Evelyne) die alles feilloos
organiseerde.

Achtste Sterbosquiz

Enkele reacties:
dank voor de geen-gewone loempia,

goed georganiseerd door de Ouderraad,
mals stoofvlees en frisse vol-au-vent,

tof dat je nog eens mocht gaan halen “à volenvent”,
eigen schuld wie nu nog honger, of beter, 

ge hebt toch schatten van personeel (klopt helemaal!),
den Dieter (Dieter Boden, voorzitter Ouderraad) heeft samen met zijn ploeg

goed geregeld (klopt ook helemaal!),
alles tot in de puntjes in orde,

gezellig was het en schoon bloemen,
efkes aanschuiven was ni zo erg want ‘t drinken was er rap,

er zal niet veel over zijn, zo lekker, 
zomaar bijhalen mag niet overal, 

bedankt meester Luc, merci zeg ik dan verlegen, want de merci gaat naar
de Ouderraad en leerkrachten, en de fijne efficiënte samenwerking... 

 

Restaurantdag
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Je kan de restaurantdag evalueren
door : 

1. onderstaande link toe te voegen in je
adresbalk ;

2. de QR-code te scannen.

Link:       https://forms.gle/xxEuS25KC6CbsGgr6

sca

n m
ij :

Het 2e leerjaar heeft een wereldrecord beet!
We hebben deelgenomen aan de recordpoging “meeste rekenoefeningen maken in
60 minuten” via de website Automatus. Dit deden we samen met honderden klassen
uit Vlaanderen en Nederland. Het is ons gelukt! In totaal maakten we maar liefst 8

595 589 oefeningen! 
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Vasten tot Pasen
"Vasten tot Pasen" 
is een periode van vasten en spirituele voorbereiding voor christenen. Het begint op
Aswoensdag (14 februari 2024) en duurt 40 dagen, zonder zondagen. Deze tijd
symboliseert de 40 dagen die Jezus vastte in de woestijn. Het is een tijd van
reflectie, gebed en boetedoening ter voorbereiding op het feest van Pasen.

Enkel een katholiek gegeven?
Vasten heeft wortels in diverse religieuze en culturele tradities wereldwijd. Het wordt
beschouwd als een vorm van spirituele discipline en zelfbeheersing, bedoeld om de geest te
zuiveren, het lichaam te reinigen en een diepere verbinding met het goddelijke te
bewerkstelligen.
In de islam begint het vasten tijdens de Ramadan (begon voorbije maandag), waarin
moslims van zonsopgang tot zonsondergang niet eten en drinken.
Vasten wordt eveneens beoefend in andere religies, zoals het jodendom, het boeddhisme
en het hindoeïsme. Het wordt vaak gezien als een middel om spirituele groei te bevorderen
en een diepere verbondenheid met het goddelijke te bereiken.

Vastentocht 
In deze vastenperiode nemen de leerlingen van onze school deel aan een sponsortocht van
5 of 10 km (te voet) of 30 km (met de fiets) die door zal gaan op vrijdag 29 maart. Dit
jaarsteunen wij Unicef. 

UNICEF zet zich in om ieder kind een goede start te geven in het leven en hen de kans te
geven op te groeien in een veilige en gezonde omgeving waar ze zich ten volle kunnen
ontplooien.
Unicef werkt in 190 landen en gebieden om de rechten van de kinderen te beschermen. In
156 van de landen waar Unicef aanwezig is, zetten ze ontwikkelingsprogramma’s rond
gezondheid, voeding, water en hygiëne en spelen en leren op en indien nodig
noodhulpprogramma’s. Dit laatste gebeurt vaak op de moeilijkste plaatsen ter wereld,
verscheurd door oorlog of getroffen door natuurrampen.
Concreet gaat onze opbrengst naar aankoop en verdeling van medicatie, vitaminen,
geboortepakketten, schoolkoffers, een ontwikkelingskit, dekens en een waterpomp.
Meer info over Unicef vind je op www.unicef.be .

Alvast bedankt voor jullie steun!
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Kast vol troost, door juf Leen
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Jeugdsternieuws
Hey Kids! 

Het aankomende weekend zit vol met Jeugdster! Leuke en spannende activiteiten, lekker eten en vooral
veel gelach en plezier! Hopelijk zijn jullie talrijk ingeschreven in het Jeugdsterweekend. 

Maar dit is nog niet alles! 

+16 organiseert op 23 maart spaghetti-avond! Zin in de beste spaghetti en een avond vol sfeer? Schrijf je
dan nog snel in! Kan je er helaas toch niet bij zijn? Geen zorgen! Er is ook een take away om te kunnen

genieten van hun overheerlijke saus. Check onze Facebook pagina voor meer informatie. 

+14 organiseert op 24 maart een carwash. Je kan je auto/fiets/step/camionette/... laten wassen. Met
veel plezier laten de leden van +14 jouw voertuig weer blinken! 
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Eerste Communienieuws
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Sint Antoniusfeesten
De Sint Antoniusfeesten zijn al een tijdje achter de rug. 

Er was er een viering in de kerk waar er gefilosofeerd werd over de betekenis
van ‘stilte' in de moderne tijd. De viering werd verder sfeervol opgeluisterd door

de Jachthoorngroep Horrido. 

Na de viering vond de wijding van paarden, huisdieren en tractoren plaats bij
het Wijkhuis door onze Sint Antonius, Marcel Paelinckx. Vervolgens werden de
festiviteiten voortgezet in de ruimte van het Wijkhuis. Groot en klein konden

genieten van een plankskestombola en van lekkere drankjes en versnaperingen.

De opbrengst van deze activiteiten werd geschonken door de Sint-
Antoniusvrienden aan de ouders die samen met de kinderen de Eerste

Communie en het Vormsel voorbereidden. Twee keer € 1250 werd dankbaar
in ontvangst genomen.

Dikke merci!
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3e Papierslag
Op zaterdag 23 maart komen leden van de Ouderraad 

en enkele (hopelijk vele) ouders en grootouders 
langs om het oudpapier op te halen.

Mede dankzij zulke initiatieven zorgt de Ouderraad dat we als school
extra, en noodzakelijke, financiële middelen krijgen 

om onze school van de kinderen vorm te geven, een duwtje in de rug te
geven om altijd in beweging te blijven. 

Zo kunnen we nieuwe methodes aanschaffen, ICT updaten, de speelplaats
verfraaien, gebouwen onderhouden en nog veel meer. 

Derde papierslag

Sterlicht speelt toneel
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Sfeerfoto’s Sterbosquiz



Nieuwsbrief
Vrijdag 15 maart 2024 (deel 12 / 12)

In de kijker: spelen op de speelplaats


