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Mijmering

In deze nieuwsbrief:
Mijmering
Wist-je-datjes (1) , (2)
Heerlijke chocomelk, nog op maandag en dinsdag

Volgende week
Kerstavond, 23 december, in onze kerk
Leren typen

In deze periode staat bij velen een kerstboom, versierd 
met kerstballen en lichtjes. 
Het maakt het sombere wat lichter, de donkerte gezelliger, 
de tijd waarin we volop vertoeven wat warmer en liefdevoller.
De vlammen op de kaarsen dansen, ze dansen op een feeërieke geïmproviseerd lied van
stilte, hoop…
Er hangt een bijna magische sfeer, er staat iets te gebeuren.
Echt.

Binnenkort vieren we een verjaardag van een bijzondere man die buitengewone verhalen
kon vertellen, we mogen ze nog horen. Verhalen waarin we een ‘be-teken-is’ kunnen
voelen, tekens van Zijn… Omdat er misschien toch meer is, dan dat we met ogen kunnen
zien… 
Verder dan feesten, eten en drinken en cadeaus…

Met het sterven van vader en de verwachtingsvolle tijd waarin we als gezin leven, besef ik
nog maar eens: “Vroeger, nu, straks, … ligt in het licht van het leven heel dicht bij elkaar.”

(Dank voor jullie medeleven in ons rouwen, trouwens, dank om een kaarsje te branden, de
kaartjes met lieve zinnen, de berichten, … 
Is zo hartverwarmend en geeft licht 
om morgen, anders weliswaar,  terug morgen te laten worden!)
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Wist-je-datjes (1)
De kerstperiode is nu echt begonnen!  Buiten

werd de kerststal gebouwd door de Ouderraad,
vertegenwoordigd door Kerst-elf Kris die de

hoekjes mooi afrondde en ons voorzag van een
fijn plekje. 

Ook werden er kerstbomen
opgetuigd met behulp van

Kerst-elfjes uit het 6e leerjaar!

Ook dit schooljaar strijden de
klassen van de lagere school om

de Fluo-beker. 

Deze  trimester mocht het 3e
leerjaar de beker in ontvangst

nemen! 

Naast de eer en het applausje
voor zichzelf, kunnen ze genieten

van de traktatie erin 😊  

Doe zo verder, wie wint de
volgende keer…?
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Wist-je-datjes (2)
Samen met vrijwillige chauffeurs en helpende
handen, organiseerde de Ouderraad zaterdag

9/12 de papierslag! 
We haalden weer wat tonnen op wat voor budget

zorgt ter ondersteuning van de school. 
Bedankt aan de vrijwilligers, zonder jullie lukt het

niet!

Onze turnzaal is wat materiaal rijker dankzij een
donatie van Whealth. Wie fitnessmateriaal zoekt,

kan hier eens een kijkje nemen 😉

HEEL BELANGRIJK ! 

We merken jammer genoeg
dat we vaak niet stipt kunnen
starten aan onze schooldag!
Zorgen jullie er mee voor om

op tijd aanwezig te zijn.

De lessen in de lagere scholen
beginnen om 8.30 u.
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Heerlijke chocomelk, nog op maandag en dinsdag...
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Het eerste en zesde leerjaar zingen 
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Volgende week...
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Kerstavond 23 december in onze kerk

Kerstmis
Een feest van lichtjes, gezelligheid, geschenkjes, lekker eten…

Maar ook… het geboortefeest van Jezus.
Elk jaar gedenken we hoe Hij, klein en kwetsbaar, tussen de mensen wilde zijn.

Maar dat kindje Jezus bleef niet klein.
Eens volwassen, kwam Hij als vredevorst in ons midden.

Zijn droom was: nergens nog oorlog, verdriet of pijn.
Dan kan het altijd kerstfeest zijn.

Dat willen we ook als parochiekern samen met jong en oud vieren.  
Juist nu onze wereld zo gebukt gaat onder oorlog, onvrede en onlusten is het
goed die droom van Jezus levend te houden en liefde en warmte waar te maken
met en voor elkaar.
Op Sterbos vieren we al ‘Kerstavond’ op zaterdag 23 december om 17.00 u.. We
verwachten zeker onze eerste communicanten en vormelingen; maar alle
kinderen en kleuters zijn samen met hun mama en papa, oma en opa van harte
welkom.
Wie wil helpen om tijdens de viering iets naar voor te brengen of een tekstje te
lezen kan dat laten weten via een mailtje naar: parochie.sterbos@telenet.be; We
bezorgen dan de tekst en spreken even af om eens te oefenen. 
In Braken viert men op Kerstavond 24 december om 19 uur. In Wuustwezel-
Centrum op Kerstdag, 25 december, om 10.30 u.

Aan iedereen alvast een zalig en vredevol kerstfeest en een mooi eindejaar!
Hopelijk tot in de kerstviering!
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Leren typen...


