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Vandaag, 6 oktober, was het

openingopening
jaarthemajaarthema

Sterbos kampioen 
(op melodie van Admiral Freebee ‘o darkness’

tekst: meester Jef)

Winnen is niet belangrijk, maar meedoen is dat wel. 
De beste hoef je niet te zijn, het is toch maar een spel. 

We doen het samen, we doen het samen. 

Ja Sterbos, ja Sterbos, ja Sterbos kampioen (kampioen). 
Ja Sterbos, ja Sterbos, er is niks aan te doen. 

Ja Sterbos, ja Sterbos, ja Sterbos kampioen (kampioen). 
Ja Sterbos, ja Sterbos, er is niks aan te doen. 

Ie-de-reen doet met ons mee, ook al kun je ’t niet zo goed. 
Winnen, ja dat mag, maar samen spelen, ja dat moet. 

We spelen samen, we spelen samen. 

Ja Sterbos, ja Sterbos, ja Sterbos kampioen (kampioen). 
Ja Sterbos, ja Sterbos, er is niks aan te doen. 

Ja Sterbos, ja Sterbos, ja Sterbos kampioen (kampioen). 
Ja Sterbos, ja Sterbos, 

w e  s p e l e n   k a m p i oe n.  
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Al de hele week hangen er gekleurde ringen op de muren van onze schoolgebouwen. Waar je ook op
de speelplaats staat, je kan er niet naast kijken. Iedereen vroeg zich af wie dat gedaan heeft en
vooral… waarom?
Vandaag kregen we bezoek van ‘Zwart’, ‘Rood’, ‘Blauw’ en ‘Groen’. Zij kregen versterking van
‘Geel’, kinderen die blijkbaar meer wisten van wat komen ging.
Onze bezoekers maakten een eind aan het mysterie van de gekleurde ringen. De kinderen hadden al
snel in de gaten dat de ringen in elkaar passen, net zoals de ringen van de Olympische Spelen. 
Het jaarthema dit schooljaar wordt ‘Sterbos Olympics’.
Alle kleuren stelden zich voor. Zo staat Blauw voor samenwerken. Zwart staat voor sportiviteit.
Rood is natuurlijk fan van de liefde. Groen heeft dan weer een boontje voor gezondheid. En Geel, zij
willen samen winnen.
Aan elk thema zijn een slogan en een opdracht verbonden. Het is aan alle klassen om de opdrachten
zo goed mogelijk uit te voeren om zo alle ringen te verdienen.
De slogan van het eerste thema is een mooie slogan die alvast stemt tot nadenken:
‘We zoeken niet de beste spelers, wel het beste team’.
Welke opdracht daar aan verbonden is zullen onze kinderen snel te weten komen als er post in hun
Olympische Klasenveloppe verschijnt.

De Olympische Spelen komen naar Sterbos
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Enkele sfeerfoto’s van de opening
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Saved by the bell 
Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s

avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en
jongeren op aarde horen dit zelden of nooit. Met Saved by the

bell worden alle scholen opgeroepen op om jaarlijks op 5
oktober, op de Internationale dag van de Leerkracht, de

schoolbel extra te laten rinkelen. Zo kan iedereen horen dat elk
kind en elke jongere recht heeft op goed, kwaliteitsvol

onderwijs. 

Reeds enkele jaren doen we hieraan mee. We laten de eerste
stokoude maar nog steeds rinkelende schoolbel klinken... 

Laat vandaag die bel maar klinken.
Voor stoere prinsessen en gevoelige binken.

Voor Amira van het instapklasje.
Zij heeft een auto op haar boekentasje.

Voor Arno met zijn roze schoenen. Ze zitten zo fijn
al zegt Daan dat ze écht wel voor meisjes zijn.

Voor Sam die niet weet welke kant op te gaan
als hier de meisjes en daar de jongens moeten staan.

Voor Nora, die astronaut wil worden in een raket.
Voor Aaron die heel de dag door denkt aan ballet.
Voor Nada die zo graag naar school zou gaan,

maar dat mag ze niet, van de taliban.
Voor elke leerling, groot of klein,

want iedereen moet zichzelf kunnen zijn.
Naar school gaan is het recht van ieder kind!
Trek mee aan de bel, als jij dat ook vindt!

Op deze bijzondere dag willen we alle
leerkrachten overal ter wereld in de
spotlights zetten. Zij verdienen een
daverend applaus omdat ze het beste van
zichzelf geven, ook als de omstandigheden
moeilijk zijn. Ook alle kinderen en jongeren die
geen toegang tot goed onderwijs hebben,
verdienen onze aandacht.

Het is goed dat er wereldwijd meer en
meer kinderen toegang tot onderwijs
hebben, maar er zijn nog steeds 244 miljoen
kinderen en jongeren (tot 16 jaar) die niet
naar school gaan of die hun opleiding niet
afmaken.
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Jeugdsternieuws

Hey kids!
Nu de startactiviteit achter de rug is, weten jullie met welke leiding jullie een heel jeugdsterjaar gaan

ravotten, JOEPIE! 
Wij hebben er enorm veel zin in, hopelijk jullie ook? 

Ben je jouw nieuwe leiding even vergeten? Kijk dan zeker op onze website om je geheugen op te
frissen! 

Deze zondag, 8 oktober, staan wij vanaf 13 uur klaar om er een bangelijke namiddag van te maken
samen met al jouw vriendjes en vriendinnetjes. De activiteit start om 13u30 en eindigt om 16u30.

 Hopelijk tot dan! 

Warme William
Meer info: zie website Warme William
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Feest! 20 jaar BKO Wuustwezel

Gefeliciteerd
Gefeliciteerd
Gefeliciteerd

Het jaarlijks personeelsfeest van Ferm gaat door op vrijdag 13/10.
Die dag is er enkel voorschoolse opvang voorzien. 
Die dag is er uitzonderlijk geen naschoolse opvang.

BKO : Buitenschoolse
KinderOpvang
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Op de bovenste foto herkennen we juf Helga
(in het paars) en Herman Geysen (helemaal
rechts, vake van Belle en Merel, leerlingen in
onze school, echtgenoot van May Kenis,
reftermoeke en schoonzus van juf
Jacqueline, nonkel van meester Sven).

De wereld is klein en tegelijkertijd zo
mooi groots...

Fietsbieb (1)

Een fiets, helemaal in orde voor maar € 20 euro per jaar?
Het kan!

Fietsbieb, Bredabaan 280

Voor iedereen een fiets!
Een fiets ontlenen 

voor maar € 20 per jaar?
Het kan!

Een enthousiaste groep vrijwilligers
staat voor jullie klaar!
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Het concept van een Fietsbieb is een geweldige manier om duurzaamheid en budgetvriendelijkheid te
bevorderen, terwijl kinderen tot 12 jaar de kans krijgen om fietsen te lenen en te gebruiken. 

Ontlenen van Fietsen: Kinderen tot 12 jaar kunnen fietsen ontlenen via dit deelsysteem.

Prijs: De jaarlijkse kostprijs bedraagt 20 euro per kind, met een borg van 20 euro bij de eerste fiets.

Groeimogelijkheden: Het unieke aspect is dat kinderfietsen kunnen meegroeien. Dit betekent dat kinderen
hun fiets kunnen inruilen voor een groter exemplaar, een ander model of zelfs een andere kleur, zonder

extra kosten, behalve de jaarlijkse vergoeding.

Budgettaire redenen: Het systeem is ontworpen om gezinnen te helpen geld te besparen, aangezien ze
niet steeds nieuwe fietsen hoeven te kopen naarmate hun kinderen groeien.

Duurzaamheid: Het Fietsbieb-concept bevordert duurzaamheid door hergebruik van fietsen te
stimuleren in plaats van het kopen van nieuwe.

Borg voor nieuwe gebruikers: Nieuwe gebruikers die al een (goede) fiets bezitten en deze meebrengen,
hoeven geen borg te betalen bij hun eerste inschrijving.

Aanbod: Het aanbod van beschikbare fietsen kan zowel fysiek als online worden bekeken. Fysiek kunnen
ouders en kinderen elke derde woensdag van de maand tussen 18u en 19u30 langskomen. Online is het

aanbod te vinden op fietsbieb.be/aanbod/antwerpen/wuustwezel.

Fietsbieb moedigt hergebruik en duurzaamheid aan, terwijl het ook gezinnen helpt om op een
kostenefficiënte manier te voorzien in de fietsbehoeften van opgroeiende kinderen.

Fietsbieb (2)



Nieuwsbrief
Vrijdag 6 oktober 2023 (deel 10 / 10)

Verloren voorwerpen
Verloren voorwerpen houden we één

week bij. 
Nadien wordt alles naar de
kringloopwinkel gebracht!

Voorzie de spullen en kledij 
met een labeltje met de naam van je kind erop.

Witte lakens gezocht

Wegens weinig reactie op de vorige oproep: 
Als je witte lakens hebt die je kan missen,

schenk ze maar aan onze school…
Te brengen naar het secretariaat.

Merci alvast!


